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Kunstwerk van en voor inwoners van Boekelo

Eind maart 2025 hield Beeldend Boekelo haar
eerste kunstroute op een 5-tal locaties met als titel
Beeldend Boekelo verbindt. Om na afloop van deze
driedaagse expositie die verbinding blijvend vorm
te geven, is gekozen voor een gezamenlijk
kunstwerk. Inwoners van Boekelo, Usselo en
Twekkelo konden tijdens de kunstroute een tas
meenemen met daarin een schilderdoekje van 20 x
20 cm, verf, penselen en een uitleg. De deelnemers
werden uitgenodigd om hun ideeén over Boekelo
op het doek vast te leggen. Dat kon betrekking
hebben op de geschiedenis, de natuur, mensen in
Boekelo, Usselo of Twekkelo. De keuze was aan de
deelnemende schilders.

Het enthousiasme was groot en er werden meer dan
40 schilderijtjes ingeleverd, al of niet voorzien van
een titel of beschrijving. De resultaten laten het zien:
Boekelo is een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Kunstenaars van Beeldend Boekelo gingen daarna
aan de slag om van al deze schilderijtjes één groot
kunstwerk te maken voor de Huiskamer van 't Dorp
aan de Jan van Elburgstraat.

Zaterdag 25 oktober 2025 werd dit kunstwerk
feestelijk onthuld door Liam en Julia Schukkert.

De werkgroep onder leiding van Hetty Blankesteijn bestond uit:

Diana van Beek
Sonja Heijink

Anne te Koppele
Wouter van Rossum
Marian Sonneveldt

Boekelo, 25 oktober 2025
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De foto is gemaakt door Ties Brinkman,

De hand is van Rik Brinkman en de tennisbal
van Puck Brinkman.

Geschilderd door ondergetekende met liefde
voor de Boekelose tennisclub.

Ineke Mellink

Ik geloof heilig in die stelling en ben daarom
een dorpsmens in hart en nieren. In mijn schil-
derijtje, een gezin te midden van dorpsgenoten
voor een paasvuur, heb ik dat ‘dorpsgevoel’
willen vangen.

L

E HEBT EEN DORP N’E}BK}BMEENKIND OF TLVOEDEN

René de Veen

Je hebt een dorp voor nodig om een kind op
te voeden



Het Mariakapelletje achter de Marcellinuskerk
is een plek waar iedereen rust, troost kan vin-
den en een kaarsje branden.

Ga er gerust eens kijken. Het is niet bij iedereen
bekend.

Ineke van der Peet

Op bezoek bij opa en oma in het bos in Boeke-
lo zie ik altijd eekhoorns spelen en klimmen en
snoepen bij het vogelhuisje.

Nynke Boomsma



Schilderij van een flesje Grolsch met de kleuren
van Boekelo op de achtergrond.

Grolsch is verbonden aan Boekelo en omstre-
ken. Ook mijn vader drinkt het graag (met
mate). De kleuren van Boekelo stonden er
mooi bij en tonen zo de verbintenis met het
dorp.

Op mijn doekje staat een gestileerde versie van
een ‘bokelse’beuk in de kleuren van de vlag.
Op de horizon het landschap met bomen, het
dorp, de velden met zouttoren en zouthuisjes.
Mijn inspiratie was de dorpsvlag en de beuken-
boom waarnaar Boekelo is vernoemd. In 1450
heette het dorp nog ‘Bokel’ wat beukenbos
betekent.

Liam Schukkert (10 jaar)

Titia Zonneveld



Agaath Muijsken



De Beek is een scheiding tussen 2 delen van
Boekelo, de brug zorgt voor de verbinding.

Van oudsher was het het katholieke deel en het
protestantse deel.

Je woont aan de andere (goede) kant van de
Beek.

Voorheen begon de carnavalsoptocht bij slijterij
Breukers. Sinterklaas kwam vanaf Beckum ook
Boekelo binnen. Nu start alles aan de andere
kant van de Beek.

Netty ter Horst

De andere kant van de Beek
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Bij Boekelo denk ik aan een mooi en gezellig
dorp en ook aan de Boekelopers. Daar zit ik op
Survivalrun en ik vind dat super leuk! Daarom
heb ik mezelf in de survivalrunbaan geschilderd.

Evelien Roemers

Survivalrun
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Hameau in Boekelo
Huisnummerpaaltje bij het toegangsweggetje
naar 't Sinck’aan de Windmolenweg.

Ruud Opbroek



Toen we ruim 20 jaar geleden in Boekelo
kwamen wonen, was de eerste bijzondere vo-
gel die ik hoorde een bosuil. Maar zien was een
ander verhaal...

‘s Avonds als ik met de hond ging wandelen
hoorde ik een bosuil met jongen in de oude
eiken. En op een dikke tak bij ons in de tuin
zaten ook een keer 2 bosuilen. Een roestplek?
Ook tijdens het uitlaten van de hond, vloog
een bosuil vlak over mij heen, achtervolgd
door 4 kraaien!

Kortom, prachtige vogels die geruisloos vlie-
gen en lastig te spotten zijn.

Het uitzicht op de boerenschuren en het spoor
vanaf de Weleweg vind ik elke keer weer
prachtig als ik er langskom. Daarom wilde ik het
ook graag schilderen.
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Ineke Silderhuis

Boekelose bosuil
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Betsy te Riet

Nostalgisch plekje
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Hanny Holdijk
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Boekelo heeft een prachtige golfbaan, ge-
naamd Spielehof, waar veel mensen plezier van
hebben.

Franne Waanders
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Twente van vroeger,

hard werken,

eenvoud,

kromme planken goed gebruiken.

Kijk eens hoe mooi!

Lucie de Witte

Schuur aan de Lansinkweg
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Klein maar nog gezond en krachtig,

bij de fabriek uit achtienhonderd-achtentachtig.
Overleefde alle stormen der textielnijverheid,
maar raakte haar functie aan de vijver kwijt.

Eenzaam huisje aan de poort,

staat daar nog steeds onverstoord.
Wachters in vervlogen tijden,

lieten sommigen hier naar binnen rijden

Zij die geen toegang genoten,
bleven buitengesloten.

Een geheimzinnig fabrieksterrein,
kon je zien, maar je kon er niet zijn.

Eenzaam huisje aan de poort,
dat nu de historie toebehoort,
kon men weer tot leven wekken,
zonder sloten, zonder hekken.

Erwin van Beek

ledereen is welkom heden,
in het centrum van Boekeloos verleden.
In dit historisch huisje, klein en beperkt,

wordt aan Boekeloos ruime verleden gewerkt.

Het Poortwachtershuisje
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Karlijn Groeneveld

Nanna de Hullu

Appartementencomplex‘De Berke'

In de achtertuin van mijn ouderlijk huis aan de
Boekelosebleekweg.



Ik schilderde het huis van mijn zus Catharina en
zwager Chiel aan de Boekelosebleekweg 140.
Ze hebben hier 15 jaar lang met ontzettend veel
plezier gewoond. Inmiddels wonen ze sinds
2023 bij hun dochter op 't erf van geitenbo-
erderij Geertjes Hoeve in Haarzuilens. Maar ze
komen nog geregeld terug op hun oude ver-
trouwde stek. Gelukkig is het huis nog steeds

in de familie en woont mijn neef Feike in deze
fantastische en zo kenmerkende buurt.
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Marjan Volkering

Boekelosebleekweg 140
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Kyonne Hering
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Marianne Berendsen

Weleweg
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“Het is de liefde voor een familie dat een huis
een thuis maakt”

De huismus van Boekelo - een klein maar
krachtig symbool. Net als textiel en zout,
diepgeworteld in de geschiedenis van het
dorp, maken hard werken en saamhorigheid
deel uit van het geheel. Deze mus - met een
paar hondenharen in zijn snavel - staat voor
de warmte en het gevoel van thuis dat Boekelo
zo uniek maakt: een plek waar nieuwe ‘'nesten’
worden gebouwd, ‘vogels’ uitvliegen en buren
voor elkaar klaarstaan. Het oog is geschilderd
in brons en glinstert bij aanraking van het licht
met een zachte, bronzen warmte. Als knipoog
naar het echte leven is er tijdens het schilderen
van details gebruikgemaakt van een echte hon-
denhaar in plaats van een fijne kwast.

S

Anne te Koppele

Boekelo
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Hanny Holdijk
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Damiejel Hering

Lucie Lutje Wagelaar



Een mooie plek om te wonen aan de Jan van
Elburgstraat.

Jacky Willems

Grietje Hylkema
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Julia Schukkert (8 jaar)

Joan Peddemors

De stoomtrein verblijdt jong en oud.

Meerdere keren per dag steek ik het spoor
over, als ik naar school/sport of opa en oma ga.
Ik word altijd blij als ik kinderen in de trein zie
zwaaien en zwaai dan ook altijd terug.

Een‘peper- en zoutstel’ zoekt onderdak in een
zouthuisje?!



Dit is‘ons bankje), gekregen van onze kinderen
toen we 50 jaar getrouwd waren.
Staat hier aan de Teesinkbeek.

Riek Schoppert
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Dillian Hering - Reineman



Franne Waanders

Amaride Hering
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Leonie Boomsma - Waanders
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Toos Sturm

Dit puttertje heeft ze geschilderd, omdat haar
vader deze in de voliére heeft.

Als wij gingen fietsen en wij vroegen ons af
hoe ver Boekelo nog was, keken we rond en

zagen de fabriekspijp. “Oh, daar moeten we
heen!”
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Marian Sonneveldt
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Agaath Muijsken
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Leo Vrij

Tineke Heeringa

Zouthuisje met wapperende was

Onze kinderen zijn opgegroeid in Boekelo. Een
kleurrijk dorp met karakter. Het huisje dat ik
gemaakt heb met de wapperende was aan de
waslijn, staat voor mij symbool voor dit gezel-
lige, knusse dorp met een prachtige groene
omgeving en een rijke historie, waaronder de
zoutwinning. De goudgele zon die de ster met
hart in zich draagt symboliseert Licht en Liefde
als oneindige verbinding.



